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Vliegen blijft

iets speciaals houden"



,,lk vlieg nu een kleine vijÍ maanden bij Flightschool

Teuge. Vliegen is een kinderdroom van me. Al sinds mijn

vader drie modelvliegtuigen boven mijn bed hing, toen ik

een jaar of 5 was, droomde ik er iedere nacht van die te

besturen.

lk vind het belangrijk om te lessen bij een leuke club waar

het gezellig is. Het gaat mij niet alleen om de vlieguren en

mijn certificaat, maar ook om de beleving.

Vliegen geeft mij een gevoel van vrijheid. Dat was de

eerste keer dat ik de lucht in ging heel anders. lk vloog in

2006 met een vriend van mij mee in een klein vliegtuig.

Het was toen turbulent weer en ik kon niet wachten tot hij

het vliegtuig weer aan de grond zette. Later besloot ik toch

door te willen gaan met vliegen.

Nu maak ik altijd reclame voor de vliegerij. Er is een grap

over piloten, die ook voor mij geldt. Hij gaat zo:,,Hoe weet
je oÍ iemand een piloot is? Antwoord: Hij vertelt het jeJ'

Dat is echt waar. lk vertel het aan iedereen.

Gemiddeld vlieg ik zo'n tien uur per maand. Dat is vrij

veel. Maar mijn bedrijf zit hiernaast, dus als de instructeur

en het vliegtuig beschikbaar zijn, kan ik gelijk de lucht in.

lk wil heel goed worden in vliegen. Er valt nog genoeg te

leren.

OÍ het spannend is? Elke vlucht is spannend én genieten.

En na elke keer kan ik niet wachten tot ik opnieuw de

lucht in ga. Het is als met musici:je kunt honderd keer op

het podium gestaan hebben, maar iedere keer sta je daar

weer met een gezonde spanningJ'

Michael: AI sinds mijn vijfde

droom ik van vliegenlt
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RIPORTAGE

o fly or not to fly? oat is de hamvraag
deze vrijdagmorgen in december. De lucht
is grijs en volgens de drie eigenaren van

Flightschool Teuge staat er boven ons hoofd een
stevige wind, al voel je daar op de grond maar
weinig van. Het houdt het in elk geval spannend
deze morgen. ,,Vaak weten we pas heel kort van
tevoren of een vliegles door kan gaan", zegtJan
van Wendel, een van de drie. ,,Meer dan de helft
van de lessen wordt deze maand geannuleerd
vanwege het weer. Maar zodra het ook maar
even kan, gaan we de lucht in."
Dàt er vanmorgen hier en daar wel gevlogen
wordt, is meteen bij aankomst duidelijk. Buiten
klinkt gezoem van motoren. Over de radio die
binnen op tafel staat, klinkt de stem van een
pilote die contact heeft met de vliegbasis. ,,Dat
is Rebekka Verheij van de l!!1p't , zegt Ruud
Daverschot. Hij is jarenlang bestuurder geweest
van de organisatie die gevestigd in het aangren-
zende gebouw.
De drie eigenaren van Flightschool Teuge zoe-
ken allemaal graag het luchtruim op. Al hebben
ze professioneel totaal andere achtergronden.
Van Wendel had jarenlang een kantoorvakhan-
del en ICT-bedrijf, Gert Post had een autoschade
herstelbedrijf, en Daverschot werkte bij defensie
en het ministerie van lustitie. Samen met Gert
Post en drie anderen richtte hij de vliegschool
van de IVIAF op. Na acht jaar traden ze terug,
maar de passie voor vliegen bleef.

PASSIE
In 2018 staken ze de koppen bij elkaar en be-
gonnen ze met Flightschool Teuge. Om hun pas-
sie ook beschikbaar te maken voor particulieren.
Sindsdien hebben ze over gebrek aan geïnteres-
seerden niet te klagen. Van Wendel: ,,Het ver-
baast ons hoe gemakkelijk we nieuwe leerlingen
vinden. Het is vaak al voldoende om een beetje
lawaai te maken op onze website en op Face-
book."
Wat die leerlingen beweegt om voor vliegen als
hobby te kiezen? Post: ,,Het is speciaal." Van
Wendel: ,,Het heeft iets intrigerends. Vogels
kunnen vliegen, maar wij mensen kunnen dat
zonder hulpmiddelen niet. Dat we dat kunnen
Ieren in een vliegtuig maakt het een uitdagende
hobby. Mijn vliegtuig is net een hond. Als ik hier
kom, kijkt het mij al aan of ik met hem weg wil."

Daverschot kijkt opzlj naar zijn collega en
schudt dan nuchter zijn hoofd. De mannen
lachen.
Een leerling die bij Flightschool Teuge binnen-
komt, krijgt over het algemeen eerst een proef-
vliegles om te zien of vliegen is wat hij of zij
zich ervan voorgestelde. Is dat zo, dan beginnen
de lessen. Theorie en praktijk gaan daarbij hand
in hand. ,,Je hoeft niet eerst je theorie-examen
afgelegd te hebben om de lucht in te mogen."
Belangrijk bij de lessen is ook de vliegsimulator.
Van Wendel laat het apparaat zien dat achter in
het kantoor staat. TWee stoelen, pedalen, hen-
dels en knopjes. Hij legt uit hoe je voorzichtig de

hendel naar achteren moet trekken om te stijgen
en daarbij in de gaten moet houden hoe ook de

meter stabiel op 6 moet blijven staan. Dat je te
allen tijde blind moet varen op je instrumenten
en niet op het zicht in de lucht. ,,In de lucht heb
je illusies. Ie kunt het idee hebben dat je schuin
vliegt terwijl je recht vliegt en dan de verkeerde

correctie geven."
Hij laat zien hoe leerlingen met de vliegsimu-
lator oefenen met noodsituaties. fe motor valt
uit, wat doe je? Waar land je?

,,Vliegen" , zegt hij ,,is een kwestie van overal op
voorbereid zíjn. Zodatje altijd weet wat je moet
doen."
Mij begint het te duizelen, al die knopjes en
uitleg. Dat is normaal, vertelt Van Wendel. ,,Het
duurt gemiddeld anderhalf jaar voordat een
leerling zijn vliegbrevet haalt. Er zijn er die het
sneller kunnen. Sommigen hebben er een aan-
geboren talent voor."
Zo'n vliegbrevet halen, is dat niet duur? Van
Wendel, lachend: ,,Ik vind m'n vrouw duurder.
Nee, grapje. Het lijkt een dure hobby, dat denkt
iedereen. Maar dat valt mee. Het kost ongeveer
1o.ooo euro om je brevet te halen. Dat verdeel je
over twee jaar. Zo bezien is het niet duurder dan
een boot, bijvoorbeeld. Na het halen van je bre-
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vet hoef je alleen je minimale aantal vlieguren
te halen, dat is met een LAPl-brevet twaalf uur
in twee jaar. De meesten vliegen meer, anders
word je een gevaar in de lucht. Om de kosten te
delen kun je dan betalende passagiers meene-
men. Zo is vliegen niet heel duur meer."
AIs een van de weinige vliegscholen geven ze
klassikaal theorieles. ,,Verder doen we het-
zelÍde als iedereen." Daverschot en Post zijn de

instructeurs, samen met nog een derde man.
Van Wendel werkt veel achter de schermen aan
administratie-, pr-, sales- en directiewerk.
Ook als het weer tegenvalt, zíjn ze elke vrijdag
en zaterdag in de hangaar in Teuge te vinden.
Post: ,,Er is hier altijd wat te doen." Van Wen-
del: ,,We kunnen het goed vinden met elkaar."

AAP
Kan iedereen vliegen? Daverschot: ,,Als je twee
handen en twee voeten hebt, kun je het leren.
Zelf.s een aap kan leren vliegen. Nou ja, dat is
een beetje overdreven." Van Wendel: ,,Het is als
autorijden. Al heeft de een er wel meer gevoel
voor dan de ander."
Toch zijn het vooral mannen die voor deze
hobby kiezen, constateren de heren. Daverschot:

,,Maar in toenemende mate zien we vrouwen die

voor vliegles kiezen." Van Wendel: ,,We heb-
ben ondeÍ onze leerlingen dominees, advocaten,
boekhouders, ondernemers, militairen, van
alles. De meesten hebben iets meer dan gemid-
deld te makken." Daverschot: ,,Het zijn over het
algemeen wat aparte figuren, geen doetjes in elk
geval. Dat is ook goed, want als je op jezelf bent
aangewezen in de lucht, moet je weten wat je
moet doen en je niet terugtrekken. Daar is een

zekere mate van eigenwijsheid en zelfredzaam-
heid voor nodig."
Ze genieten er enorm van om anderen te leren
vliegen. Van Wendel: ,,Als een leerling voor het
eerst solo de lucht in mag, leven we intens mee
hier op de grond."
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Spannend is het vooral voor de vlieger, niet voor
het ervaren drietal op de grond. Post: ,,Wij hou-
den radiocontact met de solovlieger. Om hem
gerust te stellen en zo nodig te begeleiden." Van
Wendel: ,,Maar we twijfelen er nooit aan of een
vlieger het gaat redden, want dan gaat de vlie-
ger simpelweg niet solo. Alles wat gevaarlijk zou
kunnen zijn, hebben we van tevoren besproken
en daarop geanticipeerd." Daverschot: ,,We
oefenen op noodsituaties en simuleren het ma-
ken van noodlandingen." Van Wendel: ,,op het
moment dat er echt iets zou gebeuren, zoals een
motorstoring, weet iedereen wat hij moet doen.
En we leren de leerlingen vliegend in de lucht
de grenzen op te zoeken. Niet om gevaarlijk te
doen, maar om aan te geven waar het gevaar zit
en daarvandaan te blijven."

KANSLOOS
Van Wendel loopt naar de hangaar, waar een
stuk of acht vliegtuigen staan. De meeste van
particulieren die op eigen terrein geen ruimte
hebben voor een vliegtuig. Een aantal vlieg-
tuigen is van de drie mannen zelf.. Hij wijst
naar een geel exemplaar buiten. ,,Dat heb ik
zelf gemaakt. Gert heeft ook een zelfgebouwd
vliegtuig."

Daverschot legt uit hoe een vliegtuig werkt en
vertelt over draagkracht, overdruk en onder-
druk. Nauwlettend houdt hij ondertussen de
windzak naast de startbaan in de gaten. Die
geeft aan hoe de wind staat. Hij loopt naar de
vierzitter die buiten klaarstaat, maar twijfelt of
het verstandig is om er het luchtruim mee in
te gaan. ,,Er staat een behoorlijke crosswind,
rz knopen" , zegt hij weinig enthousiast. ,,Dat
is een verraderlijke wind die dwars op de baan
staat."
Zijn computer vertelt hem dat de wind de ko-
mende uren alleen maar in sterkte zal toene-
men. Beter dan deze omstandigheden gaat het
vandaag niet worden. Post: ,,En morgen wordt
het helemaal niks. Een combinatie van regen en
deze wind, kansloos."
Dat versterkt Daverschot in zijn conclusie. ,,W€
gaan helaas de lucht niet in vandaag."
Dan nog maar even terug naar de vliegsimula-
tor. Op instructies van Van Wendel probeer ik
het vliegtuig de lucht in te houden. Dit blijkt een
stuk ingewikkelder dan mijn eerste rijles, merk
ik na een larvartiertje prutsen. Dat hoeft een toe-
komst als pilote echter niet in de weg te staan.
Van Wendel, geruststellend: ,,Geen zorgen. |e
kunt hierop tot in den treure oefenen." j
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